
Teksten (met vertaling) voor de PAASVIERING OP 20 APRIL 2025 – koor  ACAPELLE 
 

De Heer is waarlijk opgestaan 
 
De Heer is waarlijk opgestaan alleluia (x2). 
 

Zoek Hem bij de doden niet, maar versta het nieuwe lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan alleluia. 
 

’t Licht schijnt in de duisternis, zie hoe groot zijn luister is. 
De Heer is waarlijk opgestaan alleluia. 
 

Jezus deed de dood teniet, zing daarom zijn hoogste lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan alleluia. 
 

Hij, de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon. 
De Heer is waarlijk opgestaan alleluia 
 
Kyrie Eleison 
 

Kyrie eleison (Heer ontferm U) 
Christe eleison (Christus ontferm U) 
Kyrie eleison (Heer ontferm U) 
 
Gloria 
 

Gloria in excelsis Deo – Eer aan God in den hoge 
 

Alleluia (met vers) 
 

Alleluia – Loof de Heer 
Woord van God, tot ieder gesproken, dat wij samen zingend verstaan. 
Woord van God, tot ieder gesproken, alleluia 
 
Dit is de dag 
 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, heeft Hij ons licht aangegeven. 
 

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. Wij zijn in Jezus herboren. 
 

Nu zend Uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden, dat wij van harte elkander verstaan en 
beminnen, en zo voortaan eren uw heilige Naam en U in waarheid aanbidden. 
 
Acclamatie na de voorbeden – Laat ons bidden (Schollaert) 
 

Laat ons bidden, laat ons bidden in de stilt van ons hart, 
Dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 
 
Ik ben de wijnstok 
 

Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, dus blijft in mij, ik blijf in U, dan vindt Hij vruchten hier. 
Zingt voor de Vader de wijgaardenier;  
dus blijft in mij, ik blijf in U, dan vindt Hij vruchten hier. 
 

Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; zij moeten branden.  
Dus blijft in mij ik blijf in U,’t is waarheid wat ik zeg.  
Zingt voor de zoon, want zij woord is uweg,  
dus blijft in mij, ik blijf in U,’t is waarheid wat ik zeg. 
 

Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn; blijft in mijn liefde, zoals ik in de Vader blijft; Gij zult 
vol vreugde zijn.  
Bidt om de geest, om het brood en de wijn, en al wat gij de Vader vraagt zal u gegeven zijn. 
 



Heilig de God van alle leven. 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God van alle leven, die aarde vol van hemel maakt:  
Hij is het hart van ons bestaan. 
 

Heilig, heilig, onze God alleen, en niet de goden van de wereld, niet bezit of macht of eigen baat;  
heilig is onze God alleen. 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, gezegend die komt in zijn Naam, de Mens die recht en vrede doet:  
Hosanna, Gods wil is welgedaan. 
 
Als wij dan eten… 
 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
Verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt 
 
Dona nobis pacem 
 

Dona nobis pacem 
Geef ons de vrede 
 
A light of hope, a song of peace 
 

We light a candle and we remember, there is hope in this world; there is hope. 
We sing our heartsong, and we remember there is peace in this world; there is peace. 
The days are getting colder, the nights are growing long, but there is warmth and wonder, a candle and a song. 
 

And so we shine till doubt and sorrow cease. A light of hope, a song of peace. 
Another light spreading hope through this world, spreading hope. 
We’ll share our heartsong with one another, singing peace tot this world, singing peace. 
 

The days are getting colder, the nights are growing long, but there is warmth and wonder, a candle and a song. 
And so we shine till doubt and sorrow cease. A light of hope, a song of peace. (x2) 
 

Wij steken een kaars aan en wij onthouden dat er hoop is in deze wereld; er is hoop. 
Wij zingen een lied vanuit ons hart en wij onthouden dat er vrede is in deze wereld; er is vrede. 
De dagen worden kouder, de nachten worden langer, maar er is warmte en verwondering, een kaars en een lied. 
 

En zo schijnen wij tot twijfel en verdriet ophouden. 
Een licht van hoop, een lied voor vrede. 
Er is nog een licht dat hoop verspreidt over deze wereld, …. 
Wij delen ons lied vanuit ons hart met elkaar, zingen voor vrede in deze wereld, … 
 

De dagen worden kouder, de nachten worden langer, maar er is warmte en verwondering, een kaars en een 
lied.En zo schijnen wij tot twijfel en verdriet ophouden. Een licht van hoop, een lied voor vrede. (x2) 
 
Deze dag heeft de Heer ons gegeven 
 

Deze dag heeft de Heer ons gegeven, 
Als geschenk uit zijn hand, een milde zegen. 
Mensen dromen, verlangen, zij leven van de hoop op geluk, op vrede voor altijd. 
 

Iedereen zingt een lied U ter ere, waar Gij zijt kan geen onheil ons nog deren. 
Overal klinkt dit lied U ter ere, al wat leeft en groeit en bloeit looft Uw naam. 
 
Eer zij God, onze Heer, U zij lof, immer weer, uit het diepst van ons hart komen die woorden. 
Eer zij God, onze Heer, U zij lof, immer weer, houd ons allen in vrede bijeen. 
Heb je soms wel eens zorgen en pijn? 
Na de nacht gaat de zon toch weer schijnen. 
 
Iedereen zingt een lied U ter ere. 
Lof en heil aan de Scheppper, de Heer van al wat leeft,  
lof en heil aan de Heer dank om alles wat leeft, (x2) 
Heb dank, o Heer. 


